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Van de redactie

Redactioneel

Ny Kempenbreed

Pasen komt er aan. Pasen is het feest van de
opstanding. De opstanding zien we gesymboliseerd
in van alles om ons heen. De krokusjes schieten uit de
grond. De dag is weer net zo lang als de nacht. De
winterjas kan de kast in. In deze editie van
SAMENKempenbreed wordt er stilgestaan bij Pasen,
maar ook bij de stille week die eraan voorafgaat. De
redactie hoopt dat onze lezers weer van het
gebodene genieten of er in ieder geval over
nadenken en -ook niet onbelangrijk- de nodige
informatie in dit nummer weten te vinden.
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Een artikel van Gertine Blom. Ze is dominee in het
Groningse dorp Sauwerd, en woont daar samen met man
en dochters in de pastorie naast de kerk. Gertine houdt
van hardlopen, koffie, lezen en schrijven.
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Kantlijn

Op weg naar Pasen

Pieter Flach

Pasen is voor de kerk het grootste feest om te vieren. Al is dat buiten de kerk vaak anders, daar is Kerst het grootste feest
dat gevierd wordt, het feest waar de hele wereld aan mee doet. Maar zonder Pasen hadden we ook geen Kerst gevierd.
Door de ervaring van Pasen, dat Jezus leeft, ondanks zijn kruisdood, kreeg het leven van Jezus en zijn verkondiging van
de jaren daarvoor pas echt grote betekenis voor zijn leerlingen en volgelingen. En zo werd in de eeuwen daarna zijn
geboorte ook een belangrijk moment dat gevierd ging worden.

En tegelijk is Pasen ook een ingewikkeld feest. Want er
gaat lijden en sterven aan vooraf. De blijdschap is er
niet zomaar vanzelf. De week voor Pasen zit in de
liturgie vol grote contrasten. Dat maakt het voor
mensen vaak ingewikkeld. Blij zijn willen we wel, maar
dat die vreugde samengaat met verlies en verdriet, dat
voelt zwaar.

Maar dan begin je eigenlijk aan de verkeerde kant van
het verhaal. Want het begint met de hardheid en de
weerbarstigheid van onze wereld. Dat goede woorden,
zelfs woorden van God, tegenstand ontmoeten, dat wie
ze spreekt genegeerd of aan de kant gezet wordt. Of
erger. Het is het verhaal van toen, maar ook het verhaal
van nu.

En de vreugde van Pasen is dat die tegenkrachten in de
wereld niet het laatste woord hebben. Dat er van Gods
kant in onze wereld met al die vragen een nieuwe
opening gemaakt wordt waaruit het leven ontspringt,
een opening op de meest onverwachte plek, misschien
wel, daar waar de dood heerst.

Daarin is Pasen een opstandig feest, tegen de machten
en krachten van onze wereld in die zo vaak met een
grote mond het laatste woord lijken te hebben. Al blijft
de opstanding van de Paasmorgen iets wat moeilijk te
bevatten is, omdat het zo tegen onze gewone
werkelijkheid ingaat. Een hoop en een verlangen dat
niet zomaar te verwoorden is. En je denken schiet te
kort als je je er iets bij probeert voor te stellen.

Daarover een mooi gedicht van Jaap Zijlstra:

Opstanding

Opstanding is een groot woord.
lk probeer het kleiner te zeggen,
schaal één op tienduizend.

Opstanding is wakker worden
en de lijsters preken van de daken
en de raven van de kansels: Jezus leeft!

Opstanding is Luther die er niet meer tegenop kon
en met grote letters op zijn tafel schreef: Vivit! Hij leeft!

Opstanding is mijn moeder, ten dode opgeschreven
door alle mogelijke doctoren en een razendknappe
professor,

madar kijk: ze leeft zo bedrijvig als een huismus.

Opstanding is een berm vol bloemen,
een poldersloot vol leven,
beter geen vogel in de hand en tien in de lucht.

Opstanding is de grafsteen van Martin Luther King met
daarop de letters:

God zij

dank,

ik ben eindelijk vrij.

Opstanding is licht dat terugkeert naar de zon,
regen naar de wolken, woorden terug in mijn mond.

Opstanding is een wonder, een verwondering,
je wrijft je ogen uit, het is klaarlichte nacht.

Opstanding is een schaterlach van licht,

de hoeken van je mond krullen om,

je ogen gaan open en dicht van zoveel licht na zoveel
waarom.

U en jullie allemaal gezegende, misschien zelfs
opstandige, Paasdagen gewenst.

Pieter Flach uit Nuenen
is pastorin de
protestantse gemeente
Geldrop-Mierlo.



Vanaf de zijlijn

Roedi Stevenson is Lid
van de Protestantse

Gemeente Veldhoven.
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Wat een hartverwarmend plannetje van
onze koster Hetty: al die oude afgedankte
koffiekopjes beschilderen en er een
voorjaarsbolletje in planten. Een vroege
voorjaarsgroet voor alle
Immanuel-bezoekers. Vol energie ging ze
aan het werk, maar na een hele middag
schilderen bleek dat het toch
wel een iets te grote klus was
voor slechts één uitvoerder, Dat
vonden er meer en dus pakten
Yvonne en Annemieke ook het
penseel en Adrie de zak
potgrond en de bolletjes. De
bolletjes verdwenen in de
kopjes en de bloemetjes
verschenen er op. En zo werden
er na de kerkdienst eind januari
niet alleen kopjes koffie
geserveerd, maar ook kopjes
hoop en verwachting. Als ik naar
mijn kopje kijk, kan ik zeggen;
de verwachting is uitgekomen
en de hoop is verdubbeld! Dank
je wel, creatief viertal!

Dit is natuurlijk duidelijk een Veldhovens
verhaal uit de Immanuelkerk in deze
SamenKempenbreed. Veel van de inhoud
van ons kerkblad komt van auteurs uit de
hele Kempen of zelfs daarbuiten en dat is
ook de bedoeling. Korte en wat langere
teksten over onderwerpen en zaken, die
kerkmensen waar dan ook willen boeien:
de Kantlijn, de columns, Stof tot
Madenken, De Groene Pagina, de
diaconale pagina's over Helpen ver weg en
dichtbij, KemperPodium-activiteiten. Zelfs
het jeugdnieuws van onze jongste auteur
Jord ging onlangs Kempenbreed! Maar
ook meer plaatsgebonden verhalen, zoals
de interviews van de Hoge Berkt, kunnen
wat inhoudelijkheid betreft voor iedereen
goed leesbaar zijn. [k denk dat dat laatste
het belangrijkste criterium is voor
kerkbladartikelen: inhoud die voor zoveel

Een kopje hoop

Roedi Stevenson

Het is wanneer ik dit schrijf kort na carnaval. Op de vensterbank van het bijkeukenraam staat een parmantig blauw
druifie te bloeien. Z'n begin was niet erg vertrouwenwekkend: lange slappe bladslierten, die gestut moesten
worden. Maar tussen dat flauwe groen zag ik toch al snel een blauw-paars druifje opkomen. En nu de bloei van dat
eerste druifje wat begint af te nemen, zie ik zowaar een tweede bloemetje komen. Op het oude witte koffiekopje,
waarin het druifje staat, zijn door vaardige handen drie bloemetjes geschilderd. Zou het misschien ...?

mogelijk lezers wat te bieden heeft ter
inspiratie, verbinding en overdenking..

Om dan nog maar iets te noemen, waar we
allemaal mee geconfronteerd werden: de
overheidsuitgave 'Bereid je voor op een
noodsituatie, Denk vooruit". Een brochure
van 32 pagina'’s over hoe we ons kunnen
(of moeten?) voorbereiden op een
onverwachte gebeurtenis, waardoor ons
dagelijks leven wordt verstoord. [k moet
zeggen dat ik met gemengde gevoelens
naar het boekje heb gekeken. Natuurlijk
weet ik dat we in een onveiliger wereld
leven dan we een tiental jaren geleden
nog dachten. En ik weet ook dat mensen
in noodsituaties niet lijJdzaam op
overheden of instanties kunnen gaan
zitten wachten, maar zelf iets moeten
ondernemen. Maar als pas op blz. 24, 25
enige informatie komt onder het kopje
Wat doet de overheid? krijg ik toch een
beetje een idee dat er gedacht wordt:
zoek het zelf maar uit. Gemeenten zijn
bezig met het opzetten van, de overheid
maakt plannen en afspraken. Weinig
concreets dus, behalve internationaal
overleq. Ik las een paar commentaren van
jongeren: ‘Overheid tijdens de vaccinaties:
‘Ey, alles op mij, brother. Geen stress, man!
Overheid bij noodpakketten: ‘Red jezelf,
man. Niet bij mij komen.” Een rake
observatie in achttien woorden. Of de
broodnodige humor: 'Wat ik ga
voorbereiden is 1.200 hamsters die rennen
in een molen en mijn stroom opwekken!
Als laatste een paar uitspraken die ik hier
wel goed vind passen vanwege hun
nietszeggendheid. De vice-president van
de VS JD Vance zei: ‘lk geloof alleen in
complottheorieén die waar zijn! En Johan
Cruijff schijnt ooit gezegd te hebben: ‘lk
ben niet bijgelovig, dat brengt ongeluk!
Ach, ik ga maar weer eens naar mijn
dappere druifjes kijken.



Kaal De organist
Mirjarm van Nie Kees Heijligers
In de aankomsthal gingen de schuifdeuren open en er Mijn benoeming tot organist kreeg ik meer dan 60 jaar

kwamen drie mannen uit, met kale hoofden. Die kale geleden. Daarvoor moest er deelgenomen worden

. aan een vergelijkend examen dat door een
hoofden waren bedekt met zwarte stippen. Met open = = L
onafhankelijke landelijke examencommisie

mond keek ik er naar. De man naast mij zei, die komen afgenomen werd in een kerk in Eindhoven.

Columns

uit Turkije, daar is een haarkliniek waar je implantaten Na afloop stuurde deze een aanbeveling naar de
kan laten plaatsen. Over een paar weken hebben ze net kerkenraad. Dat examen was nodig omdat er altijd
zo'n mooie haardos als u. Hoe weet u dat allemaal meerdere kandidaten waren die graag zitting wilden

vroeg ik. Toen kwam er een heel verhaal, over kaalheid, nemen op de orgelbank.

. . . Ik werd benoemd tot hulporganist en had daardoor
en hoe je aan nieuw haar kan komen. Ik wist niet dat i,
recht op één schamele speelbeurt per maand.

Na vele jaren van speelsheid in kerkdiensten
vliegveld te gaan. Om dingen te horen waar je nog begonnen de jaren te tellen en ging het met mijn

nooit van gehoord hebt. gezondheid een toontje lager, want ik voelde me al

het bestond. Ook dat is een reden om naar het

langere tijd niet lekker.
Totdat ik op een zondagmorgen hals over kop moest
afzeggen wegens ziekte. Toen dacht ik: Ik ben
verantwoordelijk voor het orgelspel in de dienst en
dat kan ik zo niet meer garanderen. En daarom
diende ik mijn ontslag in.

De klachten werden achteraf veroorzaakt door de
bijwerkingen van een medicijn. Ik knapte daarna vrij
snel op en speel nu weer
diensten, maar nu als invaller.
Gemiddeld één keer per
maand, net zoals in het eerste
begin. Dat is relatief twee keer
zo veel, want het aantal
kerkdiensten per zondag is

sindsdien gehalveerd.

Ds. Mirjam van Nie
is initiatiefnemer

van de stilteruimte Kees Heijligers is meer

op Eindhoven dan 60 jaar organist

Airport. geweest,
Eenzaamheid De Blog Koster

Op de zondag na het Heilig Avondmaal fietste ik nog even naar de glasbak op het Ekkerplein.
Daar was een oudere dame bezig met twee kratten glas in de bak weg te werken.
‘Ochtendgymnastiek zei ze. ‘Dit zijn de flessen vanuit de kerk| zei ik. ‘Brood en wijn, was het
vanmorgen. Ze keek me verbaasd aan. ‘Oh ja; zei ze.

Ja wat doe je zoal op zondagmorgen? |k las in de Veldhovense krant dat SWOVE op

zondagochtend koffiemomenten gaat organiseren voor eenzame ouderen. Want juist op

zondag schijnen mensen zich eenzaam te voelen en krijgen ze weinig visite. Wat fijn dat wij

Hetty van den Hurk
is de koster van de
Immanuelkerk. moment van bezinning kunnen vinden. En vervolgens een lekker bakje koffie drinken met een

naar de kerk kunnen gaan, mensen kunnen ontmoeten, even tot rust kunnen komen en een

koekje er bij. En laatst kregen we nog een vrolijk kopje mee naar huis mét een bloembolletje.
Er wordt hier naar je omgekeken.

Liefs van de Blog Koster



Columns

Ren als de atleet die wint (1 Korintiérs 9: 24b)

Erry Pieters-Korteweg

Als ik deze overdenking aan het schrijven ben, dan is de massastart voor mannen net van start gegaan. Het
voorfaatste Olympische schaatsnummer van deze editie van de Olympische winterspelen. De afgelopen vier jaar

hebben de schaatsers alles laten staan om op dit moment topfit te zijn en maximaal te kunnen presteren. Vaak
heb ik gedacht dat het ook jammer is, dat er dan maar één gouden medaille te verdienen is. Gezien al dat afzien
zouden ze eigenlijk allemaal een gouden plak moeten krijgen. Maar zo zit dat systeem niet in elkaar. Immers

waarom zou je zo afzien als iedereen aan het einde dan toch een gouden medaille krijgt?

Apostel Paulus leefde in een tijd dat er al Olympische
Spelen werden gehouden. De eerste spelen werden
zo'n 2800 jaar geleden gehouden en als reizende
apostel zal hij er zeker ook over gehoord kunnen
hebben. Hij vergelijkt het leven van een christen in
zijn brieven dan ook vaak met een hardloop-
wedstrijd. “Ren als de atleet die wint." (1 Korintiérs 9:
24b). Hoewel apostel Paulus vaak sporten als
voorbeeld aanhaalt als hij iets probeert te
verduidelijken, waakt hij er ook voor dat men zich
zou blind staren op het winnen zelf. Paulus ging niet
voor een vergankelijke medaille maar wel voor een
onvergankelijke medaille: het eeuwige leven als
eerste prijs.

En dan is er de afsluitceremonie en zijn de
Olympische Spelen weer voorbij. De atleten gaan
met of zonder een medaille weer op weg naar huis.
Sommigen zijn nu al op weg naar de volgende
spelen in 2030 en ze gaan verder met hun trainingen
waar ze gebleven waren. Maar voor anderen was dit
toch echt de laatste keer. En voor deze atleten geldt
dat ze morgen de rest van hun leven moeten gaan

aankijken. Voor velen gaat dat gepaard met de vraag:

‘En wat nu?. Want als het behalen van de medaille
betekent dat je stopt met topsport dan ligt de rest
van het leven misschien voor je als een kale vlakte
die nog vorm moet gaan krijgen. Je hoort dan vaak
dat ze zeggen, dat ze eerst maar eens gaan uitrusten

en gaan genieten en dan gaan bedenken wat ze nu
willen gaan doen. Maar het is onmiskenbaar zo dat
ze een overgang moeten gaan maken van hun
gevulde, volop gestructureerde sportieve leven naar
een leven dat opnieuw vorm moet gaan krijgen.

Als christenen leven we inmiddels in de Lijdenstijd, en
leven we weer toe naar Pasen. Pasen het feest van de
Opstanding van de Heere Jezus. De Lijdenstijd
daaraan voorafgaand is bij uitstek de tijd waarin we
ons voorbereiden op het loslaten van de Heere Jezus
zoals Hij over de wereld ging en het toenemend
uitzien naar de opstanding op paasmorgen. Maar
voor het Licht van de paasmorgen is er die leegte, de
afwezigheid van Zijn lichaam in het graf waarin ze
Hem gelegd, dat lege graf.

Simone Weil (Franse mystica begin vorige eeuw) zegt
dat de essentie van het Christendom de ervaring van
het lege graf is. Voor haar was deze ervaring van
leegte, van afwezigheid, van opoffering, van loslaten
van zelfgebouwde regels en structuren essentieel. En
dat als je deze leegte, deze verlatenheid vervolgens
durft aan te gaan, dat je daar dan God kunt
tegenkomen....

Erry Pieters-Korteweg is
een gemeentelid van de
Immanuelkerk.



Religie, Kunst en Poézie

Kees Nickel

Met de 55+ kerkgroep uit Eersel brengen we vandaag een bezoek aan de Achelse Kluis,

gelegen op de grens van Nederland en Belgié . Het is een heel groot complex van gebouwen en een neogotische
Kerk uit 1885, ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers, een nieuwe kapitelzaal, het scriptorium en
een grote eetzaal voor wel 500 mensen. Dit alles dompelt je onder in een eeuwenoude sfeer.

Het verhaal van De Kluis begint in de 17e eeuw (1656). Godsdienstoorlogen verdelen de Nederlanden in een
protestants noorden en een Katholiek zuiden.

De Achelse Kluis werd in 1916 langs de noordzijde hermetisch afgesloten door een elektrische

draadversperring, die deel uitmaakte van een militaire grensafsluiting van het drielandenpunt tot aan de zee.

In 1942 werd de Kluis nogmaals door de Duitse bezetter volledig ontruimd en ernstig beschadigd.

N E
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Wij worden onthaald met een heerlijke broodmaaltijd en
verschillende soorten trappistenbier, blond, tripel of rood bier. Geert
Oosterbos, onze gids, weet heel veel te vertellen over het verleden

S 4 van de Kluis, gelardeerd met komische grapjes. Er zijn thans geen

kloosterlingen meer woonachtig in het complex.

$8l . Een bezoek is zeker de moeite waard.

Kees Nickel is gastlid
van de Protestantse

Gemeente
Bergeijk-Eersel.



Stof tot nadenken

In mijn kerk is de viering van Goede Vrijdag sober. Op
Witte Donderdag ruimen we de tafel voorin de kerk
leeg. Geen versiering, geen liturgische kleuren. Als
symbolische handeling: zo ging ook Jezus, doelbewust,
de leegte in.

Op Goede Vrijdag lezen we dan het hele
lijdensevangelie. Een soort The Passion, maar dan in
dorpskerk-versie: we lezen het hele verhaal uit de Bijbel,
afgewisseld met liederen en muziek.

Volgens mij vraagt Goede Vrijdag van ons dat we
stilstaan. Stilstaan bij het lijden, stilstaan bij het lijden
van de mens.

In de afgelopen weken vioog het me op allerlei
manieren aan. Naast de voortdurende verpletterende
verwoesting in Gaza - wat als een soort zeurende pijn
elke dag aan me vreet, waar ik me machteloos en boos
over voel, en ook schuldig - kwamen er allerlei verhalen
over seksueel geweld op mijn weg.

Ik las de boeken 'Bloed en Oogst' van verloskundige
Beatrijs Smulders, waarin, naast haar smeuiige verhalen
over hoe ze volwassen werd en haar weg vond in het
leven, zoveel verhalen over seksueel geweld klinken. Ze
hoort ze, van vriendinnen, van vrouwen in haar
spreekkamer, of zomaar onderweg op reis. Mannen die
zich opdringen, overweldigen, die nemen en een
ravage achterlaten terwijl ze zelf de schouders ophalen.
Hoe moeten we toch omgaan met dat testosteron,
verzucht Smulders. Die bron van zoveel ellende.

En ik zag de documentaire 'lk was een kind'. De
gekmakende pijn van een vrouw die een kind was toen
haar vader haar misbruikte. Het is zo schrijnend om te
zien hoe haar familie met haar verhaal omging, en hoe
dat ervoor zorgde dat haar pijn vele, vele malen erger
werd. Ze zegt het ook zelf: hoe men reageerde heeft het
trauma veroorzaakt, niet de gebeurtenissen zelf.

Het deed me denken aan het boek van Rinke Verkerk,
Het hele dorp wist het, over de omstanders bij seksueel
misbruik. Ik las het al eerder. Zij laat zien hoe het
wegkijken van omstanders het ontstane trauma
vermenigvuldigt. Slachtoffers hebben gehoor nodig,
medeleven, iemand die ze serieus neemt.

lachende omstanders

Overal kwam het weer terug: was er maar iemand die zei
'hé, wat naar wat jij hebt meegemaakt’ - in plaats van
kritische vragen over hoeveel er was gedronken, welke
kleding je droeg, wat je deed...

Wat een opeenstapeling van geweld, en wat een bizar
hoog aantal vrouwen die leven met een ervaring
waarbij hun grenzen overgegaan werden, een ervaring
die ze meestal wegstoppen, bagatelliseren, of waardoor
hun hele leven is vastgelopen. Ervaringen die we
collectief negeren en waar we niet over spreken. En als
iemand erover durft te spreken, dan is de eerste reactie
argwaan, en probeert men het snel weg te poetsen.

over Goede Vrijdag,
seksueel geweld en
slachtoffers serieus
nemen

Als er iets schrijnend is in het verhaal van Jezus, zijn het
wel de omstanders. Ik stel mezelf altijd voor hoe hij
ellendig het kruis voortsleept over de weg terwijl er aan
de kant allerlei mensen staan te kijken en te lachen. Het
is diezelfde menigte die roept ‘kruisig hem!, die lelijke
macht van de massa waardoor een mens zo alleen kan
komen te staan. De menigte als veelkoppig monster die
je aangrijnst. En jij daar dan alleen, je kruis slepend.
Niemand luistert naar je, niemand neemt het voor je op.
En dat het dan bestaat dat er kerken zijn - met dit
verhaal op zak! - die op hun beurt als groep kwetsbare
mensen kapot maken. |k kan daar met mijn pet niet bij.
Je volgt iemand die voortdurend ontwapent, die
mensen aan de kant van de weg opzoekt, die mensen
met een beperking hun autonomie teruggeeft, die de
grenzen tussen wij-zij-denken weghaalt, die herstelt en
geneest. lemand vol zachtheid. En dat je het danin je
hoofd haalt om (zoals ik las in een stuk van het ND over
een dominee die zijn kinderen mishandelde) niet naar



Gertine Blom
April 2025,
https://vromevrouwen.nl/

Han lll Jordaens (1590 - 1643)

het slachtoffer te luisteren, maar die man die z'n
kinderen slaat een hand boven het hoofd te houden!?
Hoe bestaat dat?

We hebben meer moed nodig. (En ik zeg maar even ‘we’
omdat seksueel en psychisch geweld niet in een
wij-zij-frame bestaat, het gaat niet over vrouwen tegen
mannen. Ik bedoel in dit geval met ‘we' de omstanders,
en niet de slachtoffers.)

We hebben moed nodig om tegen iemand te zeggen: ik
luister naar je. lk ga niet meteen kritische vragen stellen,
ik zal niet meteen aan m'n eigen hachje denken, ik zal
niet het systeem en de groep boven jouw nood stellen.
Ik zal naar je luisteren, ik zie jou.

Moed ook om onder ogen te zien dat we een enorm
probleem hebben als samenleving. Moed om onze
naiviteit achter ons te laten. Moed om in elke
gemeenschap en groep waar we bij horen

veiligheidsmaatregelen in te bouwen en de grenzen
helder te maken. Moed om naar onszelf te kijken als het
probleem en niet te zeggen: die vrouwen moeten
weerbaarder worden, die vrouwen moeten maar nee
zeggen, die vrouwen moeten ook niet dit of dat of...

In het verhaal over Jezus’ lijden en sterven zie ik in ieder
geval dit: dat die ongrijpbare en wonderlijke macht van
liefde die we God noemen, niet onbekend is met pijn en
lijden en alleen gelaten zijn.

Goede Vrijdag dus. Het kan zijn dat de nadruk op lijden
en verdriet teveel voor je is. Zorg dan vooral goed voor
jezelf. En anders: mooie dag om nog eens dat verhaal te
lezen, een passie te luisteren, of, radicaal idee! een
kerkdienst te bezoeken.

Ik ben Gertine, dominee in het Groningse
dorp Sauwerd, en woon daar samen met
man en dochters in de pastorie naast de
kerk. Ik houd van hardlopen, koffie, lezen
en schrijven. Drie woorden zijn voor mij
belangrijk: vrij, vroom en vrolijk. In wat ik
doe en wat ik schrijf probeer ik dat steeds
te laten terugkomen.




Gedicht
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Ongelooflijke week
Geplaatst op 14 april 2011

Juichend haalden we hem binnen
we konden ons geluk niet op
alles zou anders worden

een andere heerser

Godzelf glorieus

reed door de stad op een ezel
opgetogen vereerd.

Die week was verschrikkelijk
prachtig begonnen

geéindigd in dood, verdriet

rouw bijieder mens die hem kende
zwart beheerste de sabbat

de droom leek vergaan

maar toen

die dag

kon ik niet geloven
zo onwezenlijk

Hij

opgestaan.

Sander Funcke

uit: Met Hem op weg gaan. ISBN: 978-90-8883-042-6

Dom Orviéto- Italié
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Hallo allemaal,

In de afgelopen weken heb ik niet zo veel in de kerk
gedaan, omdat het een drukke maand was op
school. Wij hadden namelijk de doorstroomtoets en
daar zal ik in dit stukje iets over vertellen. Er zijn een
paar kinderen in de Immanuelkerk die in dit jaar ook
de doorstroomtoets doen.

De doorstroomtoets moesten alle kinderen in groep 8
in Nederland maken op 3 en 4 februari. Je had de
onderdelen Rekenen, Begrijpend Lezen, en
Taalverzorging. Taalverzorging is een mix van
spelling van werkwoorden, niet-werkwoorden en
grammatica. Van alle onderdelen had je op dag 1
deel 1 en op dag 2 deel 2. Dus ik heb zes toetsen
gemaakt. Soms is het een meerkeuzevraag en soms
een open vraag.

De toetsen worden opgestuurd naar een bedrijf dat
ze nakijkt. Ze geven aan hoe veel antwoorden je
goed hebt en dan welk niveau voor de middelbare
school daar bij past. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je
een VWO niveau hebt, of een VMBO niveau of HAVO.
De school geeft al eerder een advies voor de toets. Bij
de doorstroomtoets kun je alleen maar hoger scoren.
Dus als je school een HAVO/VWO advies geeft en de
toets een VWO advies, dan wordt het VWO. En als de
school een HAVO/VWO advies geeft en de toets een
HAVO, dan blijft het HAVO/YWO.

We krijgen rond 10 maart de uitslag. Dan weet ik dus
wat mijn niveau is.

Dat was het.

Bron afbeeldingen:
Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling en Cito B.V.

De doorstroomtoets

Jord Kempe

Jord Kempe gaat graag
naar Rock Solid en wil

later schrijver worden.

11



<
W

-
c
oY)

o
Q
&)
—

Betsie Brouwer

Elisabeth van Breda is geboren
op 28 april 1934 in het Betuwse
Ochten. Daar had de familie een
schoenenwinkel, en was vader
schoenmaker en hoofd van de
zondagschool van de
Hervormde Kerk.

Betsie kreeg al jong pianolesin
Ochten, dat, strategisch gelegen
tussen de Grebbelinie en de
Waal, voor 95% werd vernield in
de Tweede Wereldoorlog. Daar
kon Betsie uit eigen beleving
over vertellen, van de evacuatie
in kolenschuiten in mei '40 tot
de ratelende V1-bommen in '44.

In de nieuwe kerk in het
wederopgebouwde Ochten trad
zij na 4 jaar verkering op 10 mei
1953 in het huwelijk met Evert
(Eep) Brouwer uit het Utrechtse
Veenendaal. Het stel nam daar
hun intrek want Eep werkte er bij
de Ritmeester Sigarenfabrieken.
Ze hebben 12 jaar in Veenendaal
gewoond en kregen er hun
kinderen Eep en Hansje.

Eep senior werd gevraagd een
nieuwe sigarenfabriek te openen
in De Kempen. Het gezin
verhuisde daarom in 1965 naar
Bladel. Die fabriek kwam er, en
wel in Hapert, waar Eep jren
Hansje ook naar de Hervormde
Streekschool gingen, jaren later
gevolgd door Tom en Henrike
die het nu Bladelse gezin
completeerden.

Als bekwaam pianiste werd
Betsie al snel gevraagd om het
orgel te spelen in het Bladelse
Witte Kerkje. Dat heeft zij vele
jaren gedaan. In het begin
afwisselend met dhr Ploeger,
mevr Groeneveld en mevr
Morauw, later nog jaren met
Annie Oosthoek. Betsie ging ook
orgel spelen op erediensten in
het Bladelse Verpleegtehuis en
werd zo een stabiele factor. Ze
begeleidde ook jaren het
"Zanggroepje" in de Dissel. Voor
dat alles heeft ze, net als Annie
Oosthoek, een kerkelijke
onderscheiding gekregen.

Ook haar man Eep heeft zich
ingezet voor de gemeente, als
kerkeraadslid en alles wat nodig
was. Het paar voelde zich hier
thuis. Eep sr bouwde in 1973/74
een bungalow in Veilig Oord.
Gelijkvloers, voor een zo lang
mogelijk woongenot van zijn 10
jaar jongere vrouw. Ze hebben
er samen een gelukkige tijd
gehad. Menigeen, ook uit het
buitenland, was er korter of
langer te gast.

Nadat Eep overleed in 2010 kon
en wilde Betsie daar inderdaad
nog zo lang mogelijk blijven.
Zonder haar man's kordaatheid
werd het er echter mentaal voor
haar niet eenvoudiger op. Toch
bleef ze nog 15 haar in Veilig
Oord de zorgzame moeder en
grootmoeder.

Zaken veranderden toen ze op 3

september vorig jaar haar heup
brak. Ze revalideerde in de
Floriaan en nam in november
haar intrek in Huize Moors. Daar
kreeg ze medio februari een
zware longontsteking die ze niet
te boven kwam. Ze overleed er
in alle rust op woensdagmorgen
18 februari.

Betsie had vele levensvragen en
ondervond daarbij veel steun
aan haar geloof, dat haar nog
altijd verbond vooral aan de
waarden van de Ochtense kerk
van weleer. Tot het laatst kon ze
kracht putten uit haar
trouwtekst Ps 138:6; "... en laat
niet varen de werken Zijner
handen”

We hebben afscheid van Betsie
genomen op dinsdagochtend 24
februari in het Witte Kerkje. Na
de plechtigheid is Betsie in het
graf herenigd met haar man op
de Protestantse Begraafplaats in
Bladel.

Tom Brouwer




Joke Kuipers-Tettelaar

Op vrijdag 6 februari is overleden
Joke Kuipers-Tettelaar, in de
leeftijd van 85 jaar. Weduwe van
Dick Kuipers die in 2024
overleed. Moeder van Gerda en
Dick. Schoonmoeder en oma.
Zoon Dick beschrijft Joke als een
krachtige, eigenwijze moeder,
met een hart van goud. Eentje
van aanpakken. Ze werkte hard,
gaf niet snel op en had een
enorm doorzettingsvermogen.
Ze kon erg genieten, was sociaal
en hield van een praatje. Samen
met haar man Dick maakte ze
vele reizen. Ze heeft veel van de
wereld mogen zien. Ze steunde
de kerk, want ze vond het

belangrijk dat de

kerkgemeenschap een plek in de
samenleving heeft. Aandacht
was er ook voor haar

buurtgenoten. Ze stond sowieso
veel in contact met anderen. Ze
voelde zich rijk met een eigen
tuin met planten, maar wat ze
allermooiste vond waren haar
kleinkinderen. Daar ging haar
hart voor open, daar deed ze
alles voor. Het verlies van
dierbaren viel haar zwaar. De
laatste tijd ging haar gezondheid
achteruit. Na een moeilijke strijd
heeft ze rust gevonden. In haar
vertrouwde omgeving, omringt
door degenen die belangrijk
voor haar waren, heeft ze het
leven losgelaten.

Op vrijdag 13 februari was het
afscheid in crematorium

Heer, die hemel en aarde
gemaakt heeft. Hij waakt over je,
de Heer houdt de wacht over je
gaan en je komen, van nu tot in
Rijtackers te Eindhoven. Hier eeuwigheid.
klonken woorden van Psalm 121;

Ik sla mijn ogen op naar de

bergen, van waar komt mijn

hulp? Mijn hulp kamt van de Eiodwe Wijbsaga

13
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Het kriebelt

Jelle de Groot

Vanmorgen tegen 6 uur begon het te kriebelen: waar kan -~

de volgende groene pagina overgaan? Al een paar da’g"n
loeien de paarse krokussen in onze voortuin maar omdat
het vrij koud is overdag gaan ze niet open. En omdat het
vrij koud Is zijn er ook geen bijen die er van komen
snoepen. Ik heb ook al moocie sneeuwklokjes gezien maar
voor zover ik het weet komen daar geen insecten op af.
Het kriebelt al een week
zodra er veel zon is
overdag. Dus heb ik bij de
Boerenbond zaad voor de
groentetuin gehaald en
voor een gezonde bodem:
zeewierkalk en droge
koemestkorrels. Het gaat
mij vooral over de eerste
bladgroenten die je kunt
— eten over een tijdje. Al een
| paar jaar zaai ik een aantal
groenten bij ons op zolder.
g4 Nu heb ik rucola en pluksla
gezaaid. Het grote gevaar is
" dat ik niet elke dag naar
¢ boven ga om te kijken of ze
te droog zijn en of ze niet te
snel uitschieten want dan

En als er nar:-htvorst kc::-mt, mogen ze een
nachtje logeren in de schuur. Andere planten
op dit vlak zijn de bollen. Ik heb verschillende
soorten bollen gezet: tulpen, narcissen en
krokussen. Ook daar kijk ik naar de insecten, op
tulpen komen bijen en op narcissen niet. Mooi
dat we de laatste jaren ons meer en meer
bewust worden dat er maar 1 aarde is en dat
we daar zuinig op moeten zijn!!

Ik moet nu denken aan de pollinators: een
groep mensen die elk jaar in het voorjaar
bloemenzaad verspreiden om de bijen te
helpen. Ik ben de afgelopen jaren twee keer op
de plek geweest in ons dorp waar mensen
gratis bloemenzaad kunnen halen. Het brengt
me meteen bij een volgende actiegroep die
ons oproept om tegels te wippen in onze tuin
en onze omgeving. De laatste jaren zie ik meer
en meer steentuinen komen in ons dorp en dat
is heel logisch als man en vrouw beiden werken
en ook nog kinderen hebben. Gelukkig dat
mensen toch vaak weer bloembakken op die
steentuinen zetten!

De laatste jaren word ik me meer en meer
bewust van de insecten die stuifmeel nodig

Nattigheid

ThijsSoede

De titel van dit artikeltje is “Nattigheid”. Dat is een brede
aanduiding van alles wat met water thuis en in de
industrie nodig is. .

Jelle de Groot vertelt over de druppels water voor de
kweek van pootgoed. Waterbesparing is een onderwerp
waar iedereen wat mee kan: regentonnen en toiletten
kortere douches, etc...

In het dagblad Trouw was er op 24 februari een
commercieel katern ingesloten, met de titel Circulaire
Economie; ook te vinden als dossier via
Topicnederland.nl. Eén van de ocnderwerpen in dat
dossier is dat de industrie op haar "watergrens” botst.
Bedrijven gebruikten in 2019 386 miljoen m®, en
huishoudens 818 miljoen m? drinkwaterkwaliteit (CBS).
Huishoudens gebruiken ook drinkwaterkwaliteit dat
beter vervangen kan worden door water van een lagere

kwaliteit (regenwater voor tuin, auto).

Bedrijven gebruiken ook teveel drinkwaterkwaliteit.
Zuivering van water is eigenlijk circulair. Maar dan
waarschuwt men ook voor ophoping van chemicalién,
microplastics en giftige stoffen: "wat er in de

zuivering niet 100% schoon wordt verdwijnt niet




#: * hebben en dus vaak afhankelijk beter is het om daarin een uitnodiging te verstaan en dan
5 zijn van wat wij doen. Wij prijzen ko ik snel uit bij "grootouders voor het klimaat.”

4% ons gelukkig met 4 vlinderstruiken Alsof het nog niet genceg is: vanmorgen lees ik bij

¥ voor en achter en zo genieten wij  de NOS/VPRO: via de haven van Rotterdam gaan er grote
* enorm van de vlinders die daarvan  hoeveelheden gifstoffen -die hier verboden zijn- naar

'. kunnen leven!l En zo kam ik bij ontwikkelingslanden waar het nog wel mag! De oproep is:
'. een ander hoofdstuk. Gisteren gooi geen snijbloemen van Valentijnsdag en andere

W kwamen wij langs een biobak feestdagen bij de GFT want er zit vaak veel gif in zoals bij
/* waar bioplastic inlag met daarin de rozen uit ontwikkelingslanden! Er zijn wel Nederlandse
. afvalgroente. Aangezien wij met rozenkwekers in Kenia die wel bewust rozen kweken!!
twee volwassenen zijn hebben we Terug naar de tuin. In de siertuin kun je vrij

niet zoveel groenteafval maar gemakkelijk bewust planten laten groeien die goed zijn
omdat het langzaam verteert voor de bijen/hommels; zoals asters, cost-indische kers,
hebben we wel drie zonnebloemen en vele anderen. In de groentetuin is dat
.y compostbakken nodig. wat moeilijker. Pompoenen, meloenen, augurken en

We hebben bijna geen kormkormmers zijn goed voor de insecten. De afgelopen
groenteafval voor de groenbak. herfst waren we door onze gemeente uitgenodigd voor
Toen we langs die bioplasticzak een bezoek aan de Natuurtuin 't Loo, in Bergeijk 't Loo. Dat
met afvalgroenten kwamen is een boeiende plek omdat daar alles in praktijk wordt
merkte mijn vrouw op: "Kort gebracht van hetgeen ik hier boven heb gezegd!!
geleden hoorde ik dat die

bioplasticzak (ook van Daar bloeit de gele kornoelje!

§ wasmiddelen) wel verteert maar er \

blijven microplastics van over die

in de zee blijven en eventueel in

ons drinkwater komen”. Als je deze

¢ berichten te vaak hoort kun je

¢ moedeloos worden maar veel

A\

De iconische houtsnede van Hu&us&?ﬁgrlm&d 90 jaar oud in Tokyo in 1849).
Het suggereert schoonheid en daarmee ook schoon water.

Het prachtige beeld ernaast komt van Joke en Hans (de Hoge Berkt). \
Mijn eerste gedachte was 'De dorstige laven' , maar het is bedorven water.
Kunst laat aan de kijker open wat haar of hem er in herkent.

Volg SAMENextra om te zien wie de maker is en wat de titel van dit werk is.
e e = A R g C T R Y e
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zo maar uit de hergebruikcyclus van het water zegt de
industrie”.

Tenslotte: de week van irculaire economi
is van 19 tot en met 27 maart.
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Twee dagen openingsfeest van de Herberg

Hans van Dijk

Op 6 en 7 februari was het zover, de opening van onze vernieuwde Kapel en ontmoetingsruimte: de Herberg.
Op vrijdag de 6e was de officiéle opening waarvoor gasten uit de regio en verder weg naar de Hooge Berkt
gekomen waren om dit met ons mee te vieren. Het terrein was voorzien van nieuwe vlaggen, banieren,
banners en ballonnen, een feestelijk welkom dus.

Na het informele welkom met de
traditionele koffie met vlaai in de
huiskamer ging het programma verder in
de kapel. Hier werd door verschillende
sprekers uitleg gegeven over het hoe en
waarom van de verbouwing.

De verbouwing van de kapel is mee
ingegeven door de energiecrisis met haar
enorme prijsstijgingen van een paar jaar
geleden. Die crisis was een belangrijke
aanleiding tot een grondig onderzoek over
de mogelijkheden voor energiebesparing
in de gemeenschap, dat is uitgevoerd door
KempenEnergie. Zij adviseerden o.a. om
een “iglo” te bouwen en de algemene
functies slimmer te gaan combineren door
de kapel te verbouwen tot een

multifunctioneel gebouw. In dat nieuwe gebouw zouden wij onze drie kernwaarden kunnen combineren en
zichtbaar maken: Dagelijks Gebed, Samenleven en Gastvrijheid. Daarmee maken we onze missie voor iedereen
zichtbaar, duurzaam en eigentijds.

De verbouwing past ook in ons verlangen om een groene gemeenschap te zijn. Hoe dat is opgepakt in de
verbouwing, naast al het andere, is tijdens de rondleidingen uitgebreid uit de doeken gedaan. Met het onthullen
van een kunstwerk van Harry Verweijen en een slag op de gong, was de opening een feit.

De dag daarop was het feest voor de leden en vrienden van de gemeenschap. Er werd Gezongen voor Vrede
met Hagios, er was een wijnproeverij van onze eigen wijnmaker uit Thorn, er waren heerlijke hapjes en buiten
was het gezellig toeven rond de vuurkorven. De dag werd besloten met een feestelijk diner dat voor de
gelegenheid niet door eigen koks was klaargemaakt maar door de Keuken van de Kempen.

Met eigen ogen zien? Welkom!

Veertigdagentijd 2026: Erbij blijven

Gemeenschap De Hooge Berkt

Samen vieren is een van onze kernwaarden als gemeenschap. Vieren doen we samen en dit jaar deden we
de allereerste voorbereiding ook samen. Op een ontmoetingsavond, de gemeenschapsavond die we elke
drie weken houden, is aan de aanwezigen gevraagd met elkaar in gesprek te gaan en te vertellen hoe we dit
Jjaar de veertigdagentijd willen ingaan, wat we nodig hebben, wat naar ons toekomt, wat we aandacht
willen geven en willen vieren. Uit deze gesprekken kwam het thema: ‘Erbij blijven’ naar boven. Met de
uitkomsten van deze avond gaan de verschillende voorbereidingsgroepen aan de slag voor de vieringen in
de veertigdagentijd en de Stille Week.

Erbij blijven

De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en innerlijke verstilling in een wereld van chaos en onrust. In die
spanning verkeren wij. Het is de kunst om erbij te blijven. Allereerst bij onze eigen kwetsbaarheid, bij ervaringen
van mislukking en verlies. EN daar doorheen bij onze bron: waar halen wij de kracht vandaan om op te staan, om
door te gaan? Het is de kunst om vanuit die bron bij de wereld te blijven. Bij het lijden, bij de verschrikkingen. EN
bij het perspectief van die wereld anders. Tijdens de zondagsvieringen zoeken we in deze periode de spanning
op. Spanning tussen binnen en buiten. Onze innerlijke wereld én de wereld waarin wij leven. >



En in deze twee werelden blijven bij wat er is: de rust en de onrust, het licht en het duister, open en dicht, leven
en dood. Met in het centrum - op de derde zondag van de Veertigdagentijd - blijven bij de Bron van waaruit je
in die binnen- en buitenwereld leeft en staande blijft. Als symbool van deze Veertigdagentijd hebben wij
gekozen voor een baken. Een houvast te midden van alle tegengestelde bewegingen in het leven, een lichtpunt
dat ons helpt erbij te blijven.

In de zondagse vieringen zal steeds een ander aspect aan bod komen.

Midweek Rond-om-Rumi

Eind april verzorgd Mariek de Jong een vierdaagse rondom de mysticus-dichter Rumi, zijn leven, geloofs-
achtergrond (Islam en Soefisme) en werk.

Mohammed Djalal al-Din Rumi is al lang geen onbekende meer in onze westerse landen. Zijn gedichten en de
wervelende derwishdans spreken tot onze verbeelding. Deze midweek wil een kennismaking zijn met Meester
Rumi. In zijn liefdesboodschap gaat hij hand in hand met die van Jezus van Nazareth. Zijn eenheidsdenken heeft
alles van de Joodse geloofsbelijdenis ‘Hoor Israél, de Heer is onze God, de Heer is één’ 'lk ben Moslim, Jood en
Christen, zei hij, die zich stevig wortelde in het Islamitische streven naar volledige overgave aan God.

We maken kennis met Rumi's tijd en cultuur tegen de achtergrond van de Islam en het Soefisme. Ook met zijn
leerweg, sema (de rituele dans), de latifa e.a. gebedsvormen en werken met zijn gedichten en verhalen.

Mariek de Jong was 15 jaar leerling van Michaél Derkse, een onderscheiden leraar in de traditie van Mevlana. Voor die
tijd volgde ze 12 jaar leergangen Thora-studie aan een Joods Leerhuis. Als leken-missionaris in Ghana vond ze haar
wortels in het Christendom terug. Tegenwoordig maakt ze deel uit van de Hooge Berkt gemeenschap in Bergeijk.

Praktische informatie

= Data: dinsdag 28 april. Start programma: 16.00 - vrijdag 1 mei 2026 tot 13.30 uur (incl. lunch)

- Kosten: € 310,- (1-persoonskamer met douche en toilet, maaltijden, thee en koffie).

» Aanmelding voor 20 april.

- Voor aanmelding, informatie of contact zie website https://hoogeberkt.nl/midweek-rondom-rumi/
of mail naar: gastenontvangst@hoogeberkt.nl

- Woon je in de buurt en wil je thuis overnachten, informeer dan naar de mogelijkheden voor een
aangepaste prijs.
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Nieuws uit Veldhoven

Paasboekjes Evert de ezel
Renee de Kok

De jeugdraad heeft via Zin op School een paasgeschenk aangeschaft
voor de kinderen: boekjes van Evert de Ezel.

Het is het eerste deel van de bekende Lost Sheep-serie van Andrew
McDonough. Lost Sheep maakt vrelijke, toegankelijke verhalen die
kinderen op een speelse manier meenemen in de wereld van de
Bijbel. De boekjes worden wereldwijd gebruikt in kerken, scholen en
gezinnen.

Deze Nederlandse mini-editie, vertaald en uitgegeven door Zin op
School, legt het paasverhaal voor kinderen uit op een
laagdrempelige manier. Evert de Ezel is een warm, toegankelijk
paasverhaal dat kinderen uitnodigt om te ontdekken, te vragen en
mee te leven.

De boekjes zullen in de aanloop naar Pasen worden uitgedeeld aan
gezinnen met kinderen bij de kliederkerk, nevendienst en oppas.

"Spreken van de Kerk"

Leonard Verspui, scriba

18

In een eerdere SAMEN stond het artikel “dilemma
van de bestuurstafel”. Dat artikel ging over de
vraag of de kerk zich moet uitspreken in het
politieke en publieke debat. De aanleiding was
een brief van onze classis aan de landelijke PKN
over de onverenigbaarheid van extreem rechtse
politiek en christelijke waarden.

De moraal van het artikel in SAMEN was dat je
uitspreken moet en goed is, maar met elkaar in
gesprek nog beter is. De landelijke PKN komt ook
tot deze conclusie. Ze hebben het plan opgevat
een rondetafelgesprek te organiseren. Aan deze
tafel spreken verschillende stemmen uit onze kerk
met elkaar over dit thema: ervaringsstemmen,
kritische stemmen, waarschuwende stemmen,
theologische en geestelijke stemmen.

We delen een passage uit de brief van dr. Kees van
Ekris, scriba van de PKN:

“Waarom deze opzet? Enerzijds omdat in heel de
huidige wereld, ook in onze eigen cultuur,
autocratische en radicaliserende stemmen sterker
worden. We weten uit de geschiedenis hoe
gevaarlijk dit is en hoezeer de kerk daar uiterst
alert moet zijn. Tegelijkertijd zien we dat het
vraagstuk niet zo eenvoudig is. Een vreemde,
gevaarlijke mix van politieke teleurstelling, verlies,
ervaringen en armoede mengt zich met
sentimenten van antisemitisme,
vreemdelingenhaat en een oplaaiende
cultuurstrijd. We zien ook dat spreken van de
overheid of de kerk door velen beleefd wordt als
autoritair, randstedelijk en moralistisch. Er wordt

gesproken zonder dat geluisterd wordt, zo is de
klacht. Wie mag allemaal meedoen in het spreken
van de kerk? Bovendien: Heeft de kerk het lef om
ook te luisteren naar stemmen die kritisch zijn op
de kerk zelf. Naar dat wat gezien wordt door
brede lagen in de bevolking, maar zelden
benoemd wordt? Pfarrer Matti Fischer ging in
Marburg dit gesprek aan met AfD-stemmers en
door het gesprek kreeg hij een veel scherper
profiel over wat de achtergronden zijn van woede
en ressentiment. Een andere denker, René
Cuperus, heeft laten zien hoe slecht eigenlijk
gepeild wordt welke ervaringen achter populisme
schuilgaan en hoe slecht daarnaar wordt
geluisterd. Dit spannende gesprek gaan we aan
tijdens de 'Tafel in Venray (of Venlo).

Als kerkenraad vinden we dit een goed initiatief.
Als kerk meer naar buiten gaan en je uitspreken
over maatschappelijke thema's past bij ons beleid.
Ontmoeten en een open gesprek voeren horen bij
elkaar!

Wil je meer weten? Vraag het de scriba.
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Noodpakket

Sjoerd Muller
De overheid roept op om een noodpakket in
huis te halen voor als er een ramp uitbreekt.
Sjoerd Muller verwacht op zo'’n moment
meer van mensen dan van spullen.

Eindejaar 2011. De Britse band Smith & Burrows
zingt ons in hun kerstlied When the Thames
Froze nog redelijk opgewekt het nieuwe jaar
in. 'The years go by so fast, let’s hope the next
beats the last! Dat was redelijk standaard
destijds: de gedachte dat het nieuwe jaar het

oude zou overtreffen. Maar inmiddels is er al

jarenlang een mensonterende oorlog gaande

in Oekraine, hebben Israél en Gaza de wereld én het Songfestival op scherp gezet en kiezen
wereldleiders anno nu eerder het conflict dan de oplossing. Kortgezegd: de wereld holt
achteruit, en we moeten ons voorbereiden op kwade dagen. Vandaar dus, voor het eerst sinds
de Koude Oorlog en de dreiging van een kernoorlog begin jaren 60, de roep om een heus
noodpakket. Welke spullen heb je nodig om de eerste 72 uur na een ramp fatsoenlijk door te
komen?

Wat als?

Met de huis-aan-huis verspreide flyer van de overheid was er ook in huize Muller geen
ontkomen meer aan. Waterzuiveringstabletten, kaarsen, lucifers, dekens, een transistorradio
met AM-frequenties en genoeg powerbanks om een Tesla op de snelweg te krijgen: alles ligt
klaar. Maar zelf ben ik er niet gerust op. Wat als inderdaad de stroom drie dagen uitvalt? Hoe
kom ik van de haven in Den Helder naar huis als ik op dat moment te weinig benzine heb?
Waar spreken we af als je elkaar niet kunt bereiken? En dan nog iets: hoe gedragen mensen
zich als er drie dagen geen stromend water, elektriciteit of, nog erger, geen wifi voorhanden is?
Blijft het beschaafd? Helpen we elkaar? Of haalt een noodsituatie het slechtste in de mens naar
boven?

Kerk als veldhospitaal
De flyer van de overheid refereert vooral aan spullen in een noodsituatie. Ik verwacht echter
meer van mensen op die momenten. Die hoop is niet ongegrond. Toen de orkaan Katrina in
2005 half New Orleans onder water zette, werd het merendeel van de getroffenen gered door
hun buren, en niet door hulpdiensten. Dat geeft te denken. Als de nood aan
de man komt, ken ik dan mijn buren? Kan ik bij hen terecht of zij bij mij? Ook
kerken kunnen in een crisissituatie die rol vervullen (evenals bijvoorbeeld
kazernes): een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, voor
hulp, informatie, steun aan elkaar. Een ideale taak voor de diaconie, dunkt mij.
Paus Franciscus omschreef de kerk eens als een veldhospitaal: een plek waar
mensen in nood opgelapt worden door elkaar én God te ontmoeten. Hij zag
het juist.

Sjoerd Muller is

vlootpredikant bij de
Koninklijke Marine.

Bron: Petrus, PKN
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Stichting Kamermuziek
Veldhoven

Dit jaar viert het Haydn Orkest Brabant zijn 10-jarig bestaan. Onder deze naam richtte musicoloog en dirigent Jos
de Hoon het orkest in 2016 op als projectorkest. Sindsdien brengt het ensemble musici uit heel Zuidoost-Brabant
samen. Het orkest bestaat uit een mix van bevlogen amateurs en professionele musici. Zij zijn verbonden aan
diverse regionale orkesten, ensembles en muziekscholen. Het Haydn Orkest Brabant biedt daarnaast graag ruimte
aan jong talent: jonge musici kunnen meespelen in het orkest of optreden als solist.

Het concert vindt plaats tussen 15.00 uur en 17.00 uur in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 te Veldhoven.

Entree €15 inclusief koffie en thee. Jongeren tot 18 jaar €10. Vrienden betalen €12,50

AU

Een heel bijzonder programma laat ons kennis maken met de talenten op diverse instrumenten. De top van de

12 april

NOE KUNSTDANSMUZIERSCHRUVENTHER

leerlingen van de beide kunstinstellingen zijn de uitvoerenden van dit concert. Zoals elk jaar een garantie voor een
bijzonder concert. Het programma zal worden toegelicht door Marco van Dulmen en Evert Mostert zorgt voor de
pianobegeleiding.

Het concert vindt plaats tussen 15.00 uur en 17.00 uur in de Immanuelkerk, Teullandstraat 1 te Veldhoven.

Entree gratis. Vrijwillige bijdrage na afloop, consumpties €1

Veldhovens Kamerkoor zingt Passieconcert

Op zondag 29 maart om 20.15 uur zingt het Veldhovens Kamerkoor een Passieconcert in de Immanuelkerk.

Op het programma staan:

Man that is born of a woman, In the midst of
life, Thou knowest Lord. Van de bekende 17e
eeuwse componist Henry Purcell.

Het Septem Verba Christi van Kris Oelbrandt;
verwijst naar de laatste zeven uitspraken die
Jezus volgens de evangelién aan het kruis
deed. Componist Kris is een Nederlandse
componist van hedendaagse klassieke
muziek.

Het Stabat Mater van Pergolesi; dit verhaalt

het verdriet van Maria tijdens de kruisiging
van Jezus. Pergolesi componeerde het in 1736
kort voor zijn vroegtijdige dood op de leeftijd van 26 jaar.

De muzikale leiding is in handen van Peter van Aerts, bijgestaan door pianist Tannie van Loon, sopraan Hansje van
Welbergen en mezzosopraan Ellen van Beek.

De toegangsprijs is 17,50 euro inclusief consumptie. 8 euro t/m 18 jaar. Kaartjes zijn te reserveren via de website
www.veldhovenskamerkoor.nl U kunt ook aan de kassa contant betalen of met de QR code.

Na het concert is er een samenzijn in de foyer. We hopen u te zien!

Ook goed om te weten: In de viering van Goede vrijdag 3 april, zingen we het Septem Verba Christi van Kris
Oelbrandt.




Van de kerkenraden

Valkenswaard

Deze keer een kort stuk uit de Valkenswaardse Kerkenraad door ondergetekende
geschreven. Zoals u gelezen heeft in de vorige editie heeft Pieter Michiels in januari
de Kerkenraad verlaten na het aflopen van zijn termijn. Wij zijn hem erg dankbaar
voor zijn inzet en bijdrage de afgelopen jaren.

We zijn stapje voor stapje verder aan het samenwerken met onze buurgemeente
Waalre om samen het beroepingstraject in te gaan.

In de Kerkenraadsvergadering van februari hebben we het jaarverslag 2025
vastgesteld dat gepubliceerd zal worden.
Matthijs de Vries is gestart met een leken-voorgangers cursus. Marina Staas heeft zich

\ 4

aangemeld als deelnemer. De Kerkenraad is akkoord gegaan dat zij ook voor kan gaan
in onze kerk in Valkenswaard.

i

Inmiddels zitten we in de weken voor Pasen en zal dit bericht net voor Pasen uitkomen

A .“h

en daarom wens ik u Fijne Paasdagen, met veel licht en verbinding.

Jan Valkhof

Veldhoven

Anneke van der Linde
Impressie uit de vergadering van de BestuursWerkgroep van 9 februari 2026

Het was een gewaagd begin, de opening van ons overleg. In het dagblad Trouw is in de afgelopen weken aandacht
besteed aan de hulp van Al bij het schrijven van een preek. Het geeft interessante invalshoeken, maar moet je het
willen? Voor deze ene keer openen we met een gebed van Al met als opdracht ‘'maak een openingsgebed voor de
kerkenraadsvergadering. Een kort gesprek volgt, omdat het gebed wel als heel toepasselijk en goed verwoord ervaren
werd.

We spreken deze vergadering onder andere over het komend INFOrmeel van 22 februari. De agenda daarvoor is toch al
weer snel gevuld. Het grootste deel INFOrmeel staat gereserveerd voor het thema “Veilige Kerk’, maar ook over de
structuur van onze overleggen van Kerkenraad en Bestuurswerkgroep willen we met de gemeente spreken.

Wat echt ingewikkeld is, is het gebruik van internetfilmpjes tijdens de dienst. We hebben inmiddels al meegemaakt dat
de streaming via YouTube meteen of later op de dag ‘op zwart’ ging. Bij de streaming via Kerkomroep lijkt het probleem
minder groot. Wat te doen? Een van de mensen van het beamteam heeft een uvitleg van YouTube gevonden hoe men
toestemming kan en moet vragen om filmpjes in de eigen uitzending te gebruiken. Dat blijkt vrijwel ondoenlijk omdat
voor ieder gebruik alle rechthebbenden om toestemming moet worden gevraagd en die rechthebbenden moeilijk te
achterhalen of te bereiken zijn.

Geen filmpjes meer, dat zou wel jammer zijn. Alleen streamen via Kerkomroep? We zijn benieuwd hoe de mensen van
het beamteam hier tegenaan kijken. Wordt vervolgd!

Bergeijk-Eersel
Monigque de Bruin van Qost

Samenvatting kerkenraadvergadering 9 februari 2026.
In deze kerkenraad vergadering waren de organisten uitgenodigd. Twee hadden zich afgemeld en alleen Geert Pool
was aanwezig. Wij willen alle werkgroepen een keer uitnodigen om de Kerkenraad vergadering te bezoeken.
Het gemeente beraad op 8 maart werd druk bezocht, de Ster zat helemaal vol.
Bram vertelde het wel en wee in 2025 van onze gemeente.
We zijn erg verheugd dat Wim van der Hooft vertrouwens persoon wil zijn/worden. Vanuit de classis is er
ondersteuning en zelfs een mogelijkheid om een opleiding hiertoe te volgen.
De voorlopige opbrengst van de actie Kerkbalans stemt ons somber. In Bergeijk zijn de toezeggingen ca. 6 % lager en
in Eersel ca. 10% lager. Dit is de stand per 2 februari.
Op 8 maart is er de Kempen dienst in Bergeijk met als thema "dopen”. In deze dienst wordt dan ook Boris Slappendel
gedoopt. Op 15 maart is er de carrousel dienst in Eersel.
Voor de cursus “voorgaan in De Kempen” die gegeven wordt door Matthijs de Vries is maandag 8 februari gestart met
5 deelnemers, 3 uit onze gemeente, 1 uit Valkenswaard en 1 uit Veldhoven.
Op 15 en 22 februari worden weer Paasgroet kaarten verkocht voor € 2,00 per kaart.
Op 11 maart neemt Erik Vink afscheid van de Maatschappij van Welstand. Erik is de rentmeester van de Maatschappij
en bekend met onze gemeente en de drie begraafplaatsen in de Kempen.
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Helpen ver weg en dichtbij

Werelddiaconaat Moldavié

15 maart 1e collecte Bergeijk/Eersel, 2e collecte Valkenswaard,

Kinderen en ouderen worden gezien kunnen in de opvangcentra terecht
in Moldavié. Door de hoge voor gezamenlijke activiteiten en een

werkloosheid in Moldavié werken warme douche. Met uw bijdrage aan
de collecte steunt u het

Kinderen en ouderen blijven achter werelddiaconale werk van Kerk in

veel mensen in het buitenland.

en krijgen thuis niet de zorg en
aandacht die ze nodig hebben.

Actie, zoals de hulp aan kwetsbare
kinderen en ouderen in Moldavié.

De christelijke organisatie Bethania Geef in de collecte of maak uw
vangt deze kwetsbare kinderen na bijdrage over op genoemd
schooltijd op in twee opvangcentra. rekeningnummer Dank! Lees meer

Ze krijgen eten en drinken en hulp bij  op kerkinactie.nl/opvangmoldavie
hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis Helpt u mee om deze collecte tot een

een gezonde maaltijd en zorg, en succes te maken? Hartelijk dank!

Werelddiaconaat, Meer voedsel en inkomen voor

boerengezinnen in Burkina Faso
22 maart, 1e collecte Bergeijk/Eersel, 2e collecte Valkenswaard, Veldhoven/Bladel

In Burkina Faso leeft 90 procent van de er genoeg water voor de groenten.
bevolking van de landbouw. leder gezin ~ Boeren en boerinnen leren compost
verbouwt groenten op een eigen stukje maken van gras en mest van hun
grond. Door onvoorspelbare regenval geiten, ezels en koeien, die ze verrijken
en droogte mislukken oogsten in deze met kalk en fosfaat. Ook leren ze hoe ze

Sahelregio regelmatig. Dan is er te ziekten en plagen kunnen bestrijden en
weinig te eten. Boerinnen en boeren krijgen ze informatie over gezonde
leren gewassen verbouwen die goed voeding. Vrouwen vormen

tegen droogte kunnen. Als ze spaargroepen waarin ze samen geld
zorgvuldig omgaan met de sparen en om beurten kunnen

vruchtbaarheid van de bodem

investeren, bijvoorbeeld in een eigen

verbetert de oogst en kunnen ze erosie bedrijfje. Door extra inkomsten hebben
tegengaan. Waar het grondwater niette  ze een buffer achter de hand als de
diep zit, wordt een put geslagen. Zo is oogst eens tegenvalt.

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst in India

Stille Zaterdag, 4 april Eersel 1e collecte Eerste Paasdag, 5 april 1e collecte Bergeijk,
2e collecte Veldhoven/Bladel
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In India worden duizenden Dalit-kinderen
gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze
niet bij een kaste horen. 5amen met lokale
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze
kinderen helpen om uit de cirkel van
armoede te komen. Te vaak vallen deze
kinderen namelijk uit op school, omdat ze te
zwaar werk moeten doen, of een andere
Indiase taal spreken, of omdat hun ouders
het belang van onderwijs niet inzien. Deze
kinderen zijn voor en na schooltijd welkom
in een Bala Bata, een bijles in hun eigen
dorp. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding
en kunnen ze meedoen aan muziek, dans en

sport. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en
verbeteren hun schoolprestaties. In contact
met familie wordt gekeken hoe de
thuissituatie van de kinderen kan
verbeteren. Als het leven van hun ouders
verbeterd kunnen ze ook beter voor hun
kinderen gaan zorgen. En als kinderen goed
presteren op school, kunnen ze uit de spiraal
van armoede komen, wat ook goed is voor
hun families. Zo kunnen bijna 4.000
kansarme kinderen en hun families een
betere toekomst krijgen. Bedankt voor uw
bijdrage. Lees meer op:
kerkinactie.nl/onderwijsindia.




Voedselbank

Eerste Paasdag, 5 april, 2e collecte Valkenswaard

Van de opbrengst van deze collecte
kunnen de broodnodige spullen worden

VOEDSELBANKEN - N L gekocht. De plaatselijke voedselbank is

altijd erg blij met de bijdragen van onze
Valkenswaard

kerk, zowel met de producten als met het

geld.

Doet u weer mee?

Mutoto

12 april, 1e collecte, Eersel/Bergeijk

In 2000 kwam er met het particulier
initiatief van schoenmaker Rien van
der Vleuten een begin van hoop voor
jong & oud met Mutoto.

Zij verbeteren de wereld niet, maar zijn
wel met mensen bezig.

Het is dankzij onze steun dat zij
jongeren kunnen begeleiden naar een

hoopvolle toekomst.
Het was pater Johan Martens, geboren

in Bergeijk die voor zijn roeping naar

Congo vertrok. Als pastoor werkte hij
in de hoofdstad Kinshasa, kreeg daar

medewerking en door samenwerking
kregen de projecten kracht en

mutoto M

omdat elk kind een thuig verdient
continuiteit.

Rekeningnummers

Als u een bijdrage wilt overmaken naar de vermelde collectes, gebruik dan a.u.b.
onderstaande rekeningnummers:

Bergeijk/Eersel:

NL 48 RABO 0113506554 t.n.v. Diaconie Prot Gemeente De Kempen te
Bergeijk-Eersel.

Bladel/ Veldhoven: NL 56 RABO 0373 7442 18 t.n.v. College van Diakenen PG
Veldhoven inz. Diaconie Helpen dichtbij.

NL 59 RABO 0373 7444 55 t.n.v. College van Diakenen PG Veldhoven inz.
ZWO-helpen ver weg.

Valkenswaard: NL 73 RABO 0172 9031 81 t.n.v. Protestantse Gemeente
Valkenswaard

Steeds o.v.v. het thema of de datum van de collecte




Maaltijddienst Witte donderdag Veldhoven

Op 2 april aanstaande, Witte Donderdag, hopen
wij om 18.30 uur weer een maaltijddienst voor
alle gemeenteleden (jong en oud) te houden. In
deze dienst wordt de maaltijd van de Heer
gecombineerd met een sobere maaltijd.

Wilt u aan deze
maaltijddienst
deelnemen, dan kunt
u zich opgeven d.m.v.
een aanmeldings-
formulier dat met
SAMEN van februari
verspreid is.

De formulieren liggen
ook in de kerk en
aanmelden is ook
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telefonisch of via

e-mail mogelijk:

- Ada Rutgers, e-mail: ada.rutgers@onsmail.nl,
tel. 040 - 254 55 43 of

- Hillie Nieuwenhuizen, e-mail:
hiltje1946@gmail.com, tel. 06 - 13 3543 20

Wij zoeken nog vrijwilligers die ‘witte soep’
willen koken!! Wilt u bij de aanmelding
aangeven of uw soep een vegetarische versie is
of niet? En graag ook de hoeveelheid in liters
vermelden, zodat wij weten waar wij op kunnen
rekenen.

Graag tot ziens op Witte Donderdag.
De voorbereidingsgroep: Wouter Johan van

Sintmaartensdijk, Ada en Henk Rutgers, Hillie
Nieuwenhuizen, Ankie Buijs en Gijs van Vark.

Landelijke actie voedselbank Kerk in Actie

In Eersel/Bergeijk kwam men zeker in
actie. Eerst op zondag 1 februari in de
Klepel in Eersel en dan op zondag 8
februari in de Ster in Bergeijk.

Samen goed voor 9 volle dozen.

Ze vonden het knap dat zo'n kleine
gemeenschap naast een jaarlijkse
collecte nu ook levensmiddelen
binnenbracht.

Ze vertelden dat zij elke week ongeveer
18 alleenstaanden of gezinnen blij

Bergeijk.
De vrijwilligers hebben de brengers
open armen ontvangen.

Op vrijdag 13 februari hebben de maken.
diakenen samen de dozen afgeleverd bij
de Voedselbank naast het Aquinohuis in Alle gevers hartelijk dank voor de

spontane medewerking.
met

Voedselbank Veldhoven

In februari hebben we een record aantal dozen

ACTIE SAMEN TEGEN ARMOEDE

W g
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naar de Voedselbank gebracht: 30 volle dozen!

De Voedselbank is erg blij met zoveel producten.
Hartelijk dank aan alle gevers.

U kunt ook bijdragen door een gift over te maken
naar het rekeningnummer NL34 RABO 0160 7789 80
t.n.v. Voedselbank Veldhoven.

Het College van Diakenen
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Hetvakanticbureau.nl

VAKANTIES
MET AANDACHKT

en aandacht?
juiste plek!

en zorgvakanties.

vakanties.

Bent u op zoek naar een vakantie met zorg
Dan bent u bij Het Vakantiebureau op de

Het Vakantiebureau organiseert senioren-
Jaarlijks genieten ongeveer 2.300 mensen

die in het dagelijks leven zorg of
begeleiding nodig hebben van deze

Seniorenvakanties en zorgvakanties bij Het Vakantiebureau

Zo'n 1.400 betrokken vrijwilligers maken
dit mogelijk.

De vakanties staan bekend om hun goede
sfeer, de ruimte die men als individu krijgt
binnen de groep

en het bijzondere contact tussen gast

en vrijwilliger.

Wilt u ook wel eens mee met zo'’n week,
neem gerust contact op met onze
diaconie: Bep Kastelijns
helpendichtbij@immanuelkerkveldhoven.
nl, tel. 06-30811154

Of met Het Vakantiebureau,
Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn.
Tel. 0343 74 58 90 (op werkdagen van 9.00
- 16.00 uur) info@hetvakantiebureau.nl

't Hemeltje in nood!
Ons gezamenlijk inloophuis, t Hemeltje

verkeert in financiéle nood.

Dit huis heeft zich ontwikkeld tot een warme
en gastvrije plek voor dak- en thuislozen in
Eindhoven.

Binnen de maatschappelijke opvang heeft het
een vaste plaats verworven, vooral voor
degenen die binnen de reguliere opvang geen
plek vinden, of er niet inpassen.

In 't Hemeltje zijn de mensen welkom.

Echter, deze opvang blijven bieden,

met dezelfde kwaliteit zoals heden

eist veel van de financién.

Naast het vrijwilligersteam zijn er ook vaste
geschoolde codrdinatoren nodig.

De afgelopen tijd is door uitval en ziekte

in het vaste team gebleken dat 4 vaste
coordinatoren nodig zijn, (nu officieel 3)

ook voor het aansturen van de vrijwilligers en
het maatjesproject.

Het aantal gasten is gestegen

en daarmee ook de kosten.

Het gaat hierbij per jaar om ongeveer 30%.
Het bovengenoemde zorgt voor een flink
begrotingstekort, ondanks de vele fondsen die
‘t Hemeltje ontvangt.

Helaas draagt de gemeente Eindhoven niets
bij.

Mocht u de mogelijkheid hebben om

't Hemeltje met een gift te steunen, zou dat
voor medewerkers reden voor vreugde en
dankbaarheid zijn.

Ock eenmalige acties zijn van harte welkom.

Info, e-mail:
Penningmeester@inloophuishemeltje.nl
Rekeningnummer: NL42INGB 0006 8705 50
t.n.v.Diaconaal inloophuis 't Hemeltje.

Bij voorbaat hartelijk dank.
Saapke Quaak

ting

"¢ He-melﬂt_';'e-
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Bangladesh
Ons Kempenbrede project

Dit project bestaat, zoals u inmiddels weet, uit vier
deelprojecten.

Het project 'kooktoestellen’ was zo succesvol, dat het
inmiddels zonder de hulp van Kerk in Actie kan
voortbestaan.

Daarvoor in de plaats is gekomen 'Kinderen en ouders
bouwen aan een betere toekomst. Misschien dat we u
hierover ook nog eens informeren, maar eerst willen we
aandacht geven aan het deelproject

'‘Beter bestand tegen klimaatverandering’

Hier volgt het eerste bericht.

Minder afhankelijk van landbouw

Dipu Rani (38) woont in het zuiden van Bangladesh, een
regio die kwetsbaar is voor natuurrampen. Samen met
haar man had ze moeite om haar gezin te onderhouden
en schoolgeld te betalen.

Het gezin leeft van de landbouw, maar verloor
regelmatig hun oogst.

Dankzij trainingen via Kerk in Actie-partner CRSS leerde
Dipu Rani hoe ze naast groenten verbouwen ook
kippen, eenden en duiven kon houden om inkomen te
genereren.

Met een klein microkrediet startte ze haar

onderneming: ze verkocht eieren en groenten op de
markt en kocht met de opbrengst een koe. Haar
financiéle situatie verbeterde snel en ze kreeg meer
zelfvertrouwen.

Omdat ze dankzij haar onderneming inkomsten haalt
uit verschillende activiteiten, is ze minder afhankelijk
van de landbouw.

Dat maakt het gezin minder kwetsbaar voor
natuurrampen, zoals overstromingen en cyclonen.
Dipu Rani is een echte ondernemer en trots op wat ze
als vrouw heeft bereikt.

Ze zegt: "Dankzij alles wat ik geleerd en opgezet heb,
kan ik nu een goed leven leiden.”

Ze voegt toe: “ledere vrouw kan door hard werken haar
eigen kracht en identiteit ontwikkelen.’

Kinder Kleding beurs £

Zaterdag 11 april 2026 zal in de
Immanuelkerk in Veldhoven de
Kinderkledingbeurs gehouden worden.

De volgende informatie is van belang:
te brengen naar de Immanuelkerk van 19.00
tot 20.00 uur.

stuurt u een mail naar:
kkbveldhoven@upcmail.nl

De verkoop van de kleding is zaterdag van

11.00 tot 12.30 uur.

te doneren zonder er een bedrag voor te
vragen.

Vrijdag 10 april is de mogelijkheid om kleding

Voor het ontvangen van een inbrengnummer

Het is voor de beurs ook mogelijk om kleding

Deze keer gaat een deel van de opbrengst
naar het goede doel "Friends for Gambia".

Deze organisatie ondersteunt vanuit
Nederland de Gambiaanse bevolking

- een ziekenhuis met kraamkliniek, school en
kustwacht - met ingezamelde goederen ter
verbetering van de leefomstandigheden.
Ook zet het kleinschalige projecten op om
een handreiking te geven in het voorzien in
eigen levensonderhoud, zoals moestuin-
projecten op diverse plaatsen.

Kijk voor meer info op onze website
kkbveldhoven.dse.nl




Kerkdiensten

Datum

Zaterdag 14 maart

Zondag 15 maart
Carrouseldiensten

Woensdag 18 maart

Zaterdag 21 maart

Zondag 22 maart

Woensdag 25 maart

Zondag 29 maart
PaimPasen

Woensdag 1 april

Donderdag 2 april

Witte Donderdag

Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag

Zaterdag 4 april

Stille Zaterdag

Zondag 5 april

Eerste Paasdag

Zondag 12 april

Zondag 19 april

De Hooge Berkt: elke zaterdag om 19.15 uur Lichtdienst
Veldhoven:

Locatie
Veldhoven

Veldhoven
Bladel

Eersel
Valkenswaard
De Hooge Berkt

Veldhoven
Veldhoven

Veldhoven
Bladel

Bergeijk
Valkenswaard
De Hooge Berkt

Veldhoven

Veldhoven
Bladel

Eersel
Valkenswaard
De Hooge Berkt

Veldhoven

Veldhoven
Bladel

Eersel
Valkenswaard
De Hooge Berkt

Veldhoven
Bladel

Bergeijk
Valkenswaard
De Hooge Berkt

Veldhoven
Eersel
Valkenswaard
De Hooge Berkt

Veldhoven
Bladel

Bergeijk
Valkenswaard
De Hooge Berkt

Veldhoven
Bladel

Bergeijk
Valkenswaard
De Hooge Berkt

Veldhoven
Bladel

Eersel
Valkenswaard
De Hooge Berkt

Aanvang Voorganger(s)

19.00

10.00 ds. Matthijs de Vries

10.00 ds. Gerdina Loeve

10.00 ds. Ferdinand Borger

10.00 ds. W.J. van Sintmaartensdijk
11.00 Zondagsteam

19.00 dhr. Hans van Hak

19.00

10.00 ds. Otto Grevink

10.00 dhr. Renkema

10.00 dhr. Han Cuperus

10.00 ds. Mirjam van Nie

11.00 Zondagsteam

19.00 dhr. Lieuwe T. Wijbenga
10.00 ds. W.). van Sintmaartensdijk
10.00 drs. Werner van der Wouw
10.00 ds. W. de Koeijer

10.00 ds. Bert-lan van Haarlem
11.00 pr. Leonie van Straaten
19.00 mw. Jeanneke de Bot

18.30 ds. W.J. van Sintmaartensdijk
19.30 ds. Mirjam Muis

10.00 ds. M. de Vries

18.00 ds. Karin Seijdell

20.00 pr. Leonie van Straaten
19.00 ds. W.J. van Sintmaartensdijk
19.30 ds. Mirjam Muis

10.00 ds. M. de Vries

19.00 ds. Karin Seijdell

= Voorbereidingsgroep

22.00 dhr. Lieuwe T. Wijbenga
10.00 ds. M. de Vries

21.00 ds. Karin Seijdell

- Voorbereidingsgroep

10.00 dhr. Lieuwe T. Wijbenga
10.00 ds. Mirjam Muis

10.00 ds. M. de Vries

10.00 ds. Marie-Jantien Kreeft
11.00 pr. Leonie van Straaten
10.00 ds. Otto Grevink

Geen dienst

10.00 ds. M. de Vries

10.00 mw. Janneke Ockhuysen
11.00 Zondagsteam

10.00 ds. W.J. van Sintmaartensdijk
10.00 Streaming dienst via video
10.00 dhr. J. Renkema

10.00 drs. Werner van der Wouw
11.00 ds. Joke van der Neut

elke zondag kindernevendienst {4-12 jaar) en kinderoppas (0-4 jaar)

Bijzonderheden

QOase viering

Agapé viering

Avondgebed

Taizéviering

mmv. Immanuelkoor

Samen met de Boekenwurmen
Themaviering

Avondgebed

Heilig Avondmaal
Eucharistie

Kruisweg met Oase

Maaltijd viering met Qase
Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal

Zie website voor aanvangstijd
Paaswake

Heilig Avondmaal
Zie website voor aanvangstijd

mmv. Multiple Voice

Agapé viering

Heilig Avondmaal
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ma 16 maart

ma 16 maart

ma 16 maart

di 17 maart

Za 21 maart

zZ0 22 maart

Za 28 maart

Fi(o] 29 maart

wo 1 april
za  4april
zo 5 april
vr 10 april
za 11 april
zo 12 april

ma 13 april
ma 13 april

ledere week

di  14.00-16.00
wo 09.00-12.00

14.00-16.00 Bijbelgespreksgroep

Info: Gerdien Kok, 06-51168406
19.15-21.30 Contact '96: Overleg met gesprekskaarten

Info: Saapke Engel-Quaak, 040-2530577
20.00-22.00 College van Kerkrentmeesters vergadering
17.30-19.30 Samen eten

Info: Lieuwe Wijbenga
19.33-21.57 Rock Solid en Solid Friends

Info: jeugd@immanuelkerkveldhoven.nl
15.00-17.00 Concert: Haydn Orkest Brabant

Info: stichtingkamermuziekveldhoven.nl
19.33-21.57 Rock Solid Light

Info: jeugd@immanuelkerkveldhoven.nl
20.15-22.15 Veldhovens Kamerkoor zingt Passieconcert
20.00-22.00 @Home

Info: Astrid Schoonewelle, 06-42191081
19.33-21.57 Solid Friends

Info: jeugd@immanuelkerkveldhoven.nl
10.00-11.00 Teens Together

Info: tieners@immanuelkerkveldhoven.nl
13.30-15.30 College van Diakenen vergadering
11.00-12.30 Kinder Kleding Beurs

Info: kkbveldhoven.dse.nl
15.00-17.00 Art4U en Talentenstroom Kunstkwartier

Info: stichtingkamermuziekveldhoven.nl
19.15-21.30 Contact '96: Bijbelstudie
20.00-22.00 Bestuurs Werkgroep vergadering

Repetities

Open Kerk - Huiskamer wo 19.30-21.30
Kerk open - Lieuwe Wijbenga do 20.00-22.00

Huiskamer

Bij één van de deelnemers thuis

Immanuelkerk

't Kapelleke

Jeugdruimte

Immanuelkerk

Jeugdruimte

Immanuelkerk

Bij €&n van de deelnemers thuis

Jeugdruimte

Jeugdruimte

Immanuelkerk

Immanuelkerk

Immanuelkerk

Bij €én van de deelnemers thuis

Immanuelkerk

Immanuelkoor
Multiple Voice

do 10.00-12.00
zo 15.00-17.00

Open Kerk - Huiskamer
Korean Church of Eindhoven (bij andere activiteiten 's middags gewijzigde tijd: 19.00-22.00)

ledere twee weken

di 14.00-16.00 Soo0s (17 en 31 maart, 14 april)

immanuelkerkveldhoven.nl/activiteiten/agenda

&5 Vierplek Bladel

wo 18 maart 15.00-16.00 Spelletjesmiddag 360 verhalen de Dissel

ma 23 maart 09.45-11.30 Boekenwurmen Bij Ditty ten Boske
over artikelen uit Trouw van 21 februari, de verdieping

wo 25 maart 15.00-16.00 Lichtspel Fam. Bakker in Dalem

wo 25 maart 15.00-16.00 Bijeenkomst taakgroep Pastoraat de Dissel

wo 1 april 10.00-12.00 Maandelijkse Koffiemorgen de Dissel

immanuelkerkveldhoven.nl/vierplek-bladel/agenda-vierplek-bladel



Agenda

=+~ Bergeijk / Eersel

do 12 maart

do 12 maart

do 26 maart

BN Valkenswaard

do 2 april

vt 3 april

za 4 april

zo  5april

KEMP
P E
o]

wo 18 maart

di 28 april-1mei

KEMPER
PODIUM

open ruimte
voor ontmoeting

19.30

14.00

14.00

18.00

19.00

21.00

10.00

= Kemperpodium

14.30-16.00

16.00-13.30

Taizéviering Protestantse kerk te Eersel
Verzorgd door Taizékoor o.l.v. Eelco Kroon

Oecumenische Bijbelkring Parochiecentrum
Tobit hoofdstuk 13 en 14 Hof 16, Bergeijk
Gezelligheid met een vleugje handwerk de Ster, Bergeijk

Overige data 30 april en 28 mei

pkn-bergeijk-eersel.nl

Viering van Witte donderdag

Tijdens een ingetogen maaltijd zal er cok een kleine viering zijn, met ook het
Heilig Avondmaal. Er komt een intekenlijst te liggen in de kerk, zodat u zich
kunt aanmelden voor de Agapé maaltijd.

Viering van Goede vrijdag

Viering van 5Stille zaterdag
Er zal dan ook een viering zijn van het Heilig avondmaal.

Viering Paasmorgen
Eris voor de kinderen neven-dienst

pgvalkenswaard.nl/agenda

Pasen - een interkerkelijke voorstelling Theaterzaal van de Belleman
Theatervoorstelling voor kinderen van de Bruninckxdal 2

basisschool 5554 JC Valkenswaard
Midweek rondom Rumi De Hooge Berkt

Hooge Berkt 16, Bergeijk

kemperpodium.nl/agenda

Rekeningnummer Kemperpodium:

NL46 RABO 0373 730 721 (t.n.v.) CVK PGV Kemperpodium (Kerkelijke ANBI rekening)

{ BEDANKT, TOT PASEN
ALLEEN VASTFOOD!

EQ/ WILLEM DE KLERK _j
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Protestantse Gemeente te Veldhoven/Bladel
Adressen

Immanuelkerk

Teullandstraat 1

5503 VV Veldhoven

Telefoon: 040-2532669

Web: immanuelkerkveldhoven.nl

Informatie: info@immanuelkerkveldhoven.nl

Witte Kerkje & De Dissel

Van Dissellaan 3

5531 BP Bladel

Telefoon: 085-8775803

Web: immanuelkerkveldhoven.nl/vierplek-bladel
Informatie: vandissellaan3@pkn-bladel.nl

Predikant Veldhoven
Ds. Wouter Johan van Sintmaartensdijk
Telefoon: 06-83716158
predikant@immanuelkerkveldhoven.nl

Predikant Bladel
Ds. Matthijs de Vries
Telefoon: 0497-847617
predikant@pkn-bladel.nl

Kerkelijk werker Veldhoven
Lieuwe T. Wijbenga
Telefoon: 06-19356774
kerkelijkwerker@immanuelkerkveldhoven.nl
Niet bereikbaar tussen donderdag 18.00 uur en
zaterdag 10.00 uur

Kerkenraad

Voorziter:

Anneke van der Linde

Telefoon: 06-51195171

voorzitterkr@immanuelkerkveldhoven.nl
Scriba:

Leonard Verspui

Telefoon: 040-2301199

scriba@immanuelkerkveldhoven.nl

Koster (voor o.a. reserveren zalen)
Hetty van den Hurk
Telefoon: 06-50818845 of 040-2547529
koster@immanuelkerkveldhoven.nl

Pastoraat

Welkomgroep - nieuwe leden
info@immanuelkerkveldhoven.nl

Jeugd en jonge ouders

Renee de Kok
jeugd@immanuelkerkveldhoven.nl

Kruispunten van het leven
Lieuwe T, Wijbenga
pastoraat@immanuelkerkveldhoven.nl
Seniorenpastoraat-contactnetwerk
Nel Kruize Telefoon: 040-7875193
Marijke van Erk Telefoon: 040-2535079
contactnetwerk@immanuelkerkveldhoven.nl

Ledenadministratie
Janine Meerman
ledenadministratie@immanuelkerkveldhoven.nl

Zondagsbrief:
zondagsbrief@immanuelkerkveldhoven.nl

Autodienst
Hans en Hillie Nieuwenhuizen
Telefoon: 040-2537809 of 06-13354320
autodienst@immanuelkerkveldhoven.nl

ANBIl-nummers

Protestantse Gemeente te Veldhoven 862223684
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Veldhoven 862223623

Rekeningnummers

Kerkblad Samen NL71 RABO 0373 7307 56

Collectebonnen NL74 RABO 0159 6237 66
Immanuelfonds NL68 RABO 0373 7307 13
CvK / Kerkbalans NL68 RABO 0373 7307 13
Helpen ver weg NL59 RABO 0373 7444 55
Helpen dichtbij NL56 RABO 0373 7442 18

Overige rekeningnummers zijn te vinden op de
website immanuelkerkveldhoven.nl/contact-opnemen

Protestantse Gemeente te Bergeijk-Eersel
Adressen

Protestantse Kerk te Bergeijk

Domineestraat 10

5571 EJ Bergeijk

Protestantse Kerk te Eersel
Markt 38
5521 AN Eersel

Ontmoetingsruimten:

De Ster

Domineestraat 8b (bij de Teutenboerderij)
5571 EJ Bergeijk

De Klepel
Markt 38
5521 AN Eersel

Web: pkn-bergeijk-eersel.nl
Informatie: Contactformulier op de website

Predikant Bergeijk-Eersel
Ds. Matthijs de Vries
Telefoon: 0497-847617

Kerkenraad
Postadres: Domineestraat 10, 5571 EJ Bergeijk
Voorzitter: Bram Voortman
voortman.a@kpnmail.nl
Monigue de Bruin
scriba@pkn-bergeijk-eersel.nl

Scriba:

Diaconie
Postadres: Domineestraat 10, 5571 EJ Bergeijk
Voorzitter: Jolande van Wijk
Administratrice: Maaike de Wit.

Kerkrentmeesters

Postadres: Domineestraat 10, 5571 EJ Bergeijk
Voorzitter: Jan Sanderse

Ledenadministratie (Bergeijk en Eersel)
Albert Slomp
ahslomp@onsbrabantnet.nl

Rekeningnummers
CvK/ Kerkbalans NL64 RABO 0106 3361 77
Diaconie NL48 RABO 0113 5265 54



Protestantse Gemeente te Valkenswaard
Adressen

De Ontmoetingskerk

Julianastraat 12

5554 JC Valkenswaard

Web: pgvalkenswaard.nl

Informatie: info@pgvalkenswaard.nl

Predikant Valkenswaard
Vacant

Kerkenraad
Voorzitter: Henk Luijmes
Telefoon: 0495-591 405
h.luijmes@onsmail.nl
Scriba: Marina Staas
Telefoon: 040-204 1927
scriba@pgvalkenswaard.nl

Codrdinatie kostersgroep
Erwin van der Wal
Telefoon: 06-5314 0569

Ledenadministratie
Siebe de Zwart
Telefoon: 06-1116 6184
dezwart.st@gmail.com

Diaconale raad
Annie Alkema
Telefoon: 040-750 5743,06-3128 8516
Christa van der Wal
Telefoon: 06-5172 4252
diaconie@pgvalkenswaard.nl

College van kerkrentmeesters
Henk Tiemens
Telefoon: 040-201 4882
kerkrentmeesters@pgvalkenswaard.nl

Vervoer naar de kerk
Monique Luijmes
Telefoon: 0495-591 405
m.j.luijmes@onsmail.nl

Rekeningnummers

Kerk, zending,
werelddiaconaat

Giften Diaconie

Collecte-Giften

Bijdragen Kerkblad/Acties

Collectebonnen

Deze kunnen besteld worden door overschrijving op
IBAN NL73 RABO 0172 9031 81 t.n.v. Prot. Gemeente te
Valkenswaard.

€ 15 voor 20 bonnen van € 0,75, € 25 voor 20 bonnen van
=il 25

NL65 RABO 0373 7076 81

NL61 RABO 0145 2355 05
NL73 RABO 01729031 81
NL34 RABO 0373 7077 54

De Hooge Berkt

Adres
Hooge Berkt 16
5571 TH Bergeijk
Telefoon: 0497-551720
Web: hoogeberkt.nl
Informate: penc@hoogeberkt.nl

PR en perscontact
Jules van Hoeckel
Joke van der Neut

Telefoon 06-5384 5128
Telefoon 06-4435 6606

KemperPodium

Adressen
Zie Kempenkerken.
Web: kemperpodium.nl
Informatie: info@kemperpodium.nl

£
W

Jaargang 1,nr.7

SQMen

i2mpznbread

Kopij voor de volgende SAMENKempenbreed 1-8

(18 april - 15 mei)
%

insturen voor maandag 30 maart 12:00 uur

SAMENKempenbreed verschijnt maandelijks, behalve
in augustus.

Redactie:
redactie@immanuelkerkveldhoven.nl
Agenda:
agenda@immanuelkerkveldhoven.nl
Administratie:
admisamen@immanuelkerkveldhoven.nl

Redactieleden:
Rolf Bennik
Hans van Dijk
Henk Funcke
Gerwim Goorhuis (hoofdredacteur)
Gerard Hosmar
Thijs Soede
Annie Stemerdink

Drukwerk:
Uitgever:

Em de Jong, Baarle-Nassau
De Zalige Zalm, Deventer
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